
 
 

Jaarverslag 2022 

 

We zijn heel dankbaar dat we het afgelopen jaar weer als gemeente iets mochten betekenen voor 

onze broeders en zuster in Inaktelke! 

We mochten via de collectes in onze diensten en via individuele sponsors weer mogelijk maken dat 

er mensen financieel gesteund konden worden en ze zo de juiste zorg of medicijnen konden betalen. 

Ook werd er weer kleding ingezameld en er werd rond Pasen en Kerst een kaartenactie gehouden.  

We hebben in onze eigen kerk nu een vitrinekast mogen plaatsen met alle mooie kadootjes die we 

op onze reizen vanuit Inaktelke mochten ontvangen, zodat dit zichtbaar is in onze eigen gemeente. 

We merken dat de communicatie met mensen in Inaktelke soms wat moeizaam gaat door de 

taalbarrière en omdat ds. Zoltan niet meer zelf in het dorp woont en er alleen komt om te preken. 

Een reis is dus zeker gewenst! 

Het is dit jaar nog niet gelukt om een diaconale reis naar Inaktelke te organiseren, mede door de 

onrust in Oekraïne en de mensen die mee op reis willen.  

Jaarplan 2023 
- Financiële steun dmv de collecte-opbrengsten 
- Sponsoring van weduwen, gezinnen en een aantal schoolgaande kinderen uit arme gezinnen 
- Kleding inzamelen en kijken naar de vervoerskosten 
- Contacten onderhouden (met dominee Zoltán per mail, enkele gemeenteleden of met de 

diaconie daar via bezoekjes aan het dorp) 
- Gesprekken met de diaconie van Inaktelke houden over hoe het gaat, afstemmen welke 

ondersteuning er nodig is, maar ook meedenken in wat zij zelf kunnen doen en organiseren 
hiervoor. We hopen dat het in 2023 weer mogelijk is om hen live te bezoeken en een 
diaconale reis te plannen! 

- met de jongeren in contact blijven of er mogelijkheden en behoefte is om een reis te 
organiseren in het voorjaar van 2023 

 


